Naam: Magaa Meijer

Geboren: 18 september 1949 in Meppel
Beroep: beeldend kunstenares

Gezin: 'k kom uit een gezin met zeven
kinderen. We werden streng opgevoed,
met een sterke nadruk op discipline. Mijn
vader was beroepsmilitair, vandaar. Ik moest
van jongs af aan aanpakken en meehelpen
in huis onder het motto: niet zeuren, maar
door.

Opleiding: vier jaar Kunstacademie Maas-
mechelen (1994-1998), model- en portret-
tekenen: keramiekcursus ECl Cultuurfabriek
Roermond

Burgerlijke status: getrouwd met Nico
Meijer, sinds 1980. Twee zoons: Dennis
(44, uit haar eerste huwelijk) en Nick (30)
Woont in: Aldeneik, gemeente Maaseik (B)
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Wonen, werken en leven

Limburgse kunstenares maakt pracntige serie ‘exotische vrouwen

De creatieve inslag zat er al jong in bij beeldend kunstenares Magda Meijer.’Van de schooljuf mocht ik op vrijdagmiddag
altijd een tekening maken op het bord. Die stond er dan het hele weekend op. Apetrots was ik. Die creatieve gave heb ik
geérfd van moederskant. Mijn moeder kon heel goed tekenen, haar vader - mijn opa dus - ook. Mijn vrouwenbeelden zijn
geinspireerd door de oosterse cultuur. |k heb altijd iets gehad met het Verre Oosten. Mijn moeder kwam uit Indonesié.
Ik ben zelf half Indisch. Mijn beelden stralen die typisch oosterse sfeer uit. Het zijn serene vrouwenfiguren. lk ben zelf
ook van nature rustig, evenwichtig. Ik wil dat met mijn vrouwenbeelden ook uitstralen. Ze zijn misschien een beetje
vergelijkbaar met de bekende Boeddhabeelden. Een rustpunt in deze viuchtige en jachtige wereld.

Door Norbert Meijs | Foto Henry Peters

e vraag die zich opwerpt voor de argeloze toeschouwer,
is of Magda Meijer geinspireerd werd door het
scheppingsverhaal uit de Bijbel. In Genesis 1:27 staat:
God schiep de mens als Zijn evenbeeld. God boetseerde
de mens uit aarde en klei en blies hem vervolgens leven
in. Een dergelijk scheppingsverhaal lijkt de vrouwen van Magda Meijer
ook overkomen te zijn. Ze zijn zo levensecht dat het haast lijkt alsof
ze elk moment tot leven zullen komen. Etherisch, mysterieus, verstild.

Na tien jaar geschilderd te hebben, kwam Magda Meijer toevallig in
aanraking met keramiek en werd ze gegrepen door het boetseren met
klei.In de hoek van haar keuken staat de meest recente vrouwenbuste te
drogen op een houten stellage. Die lijkt in de verte op een schildersezel,
maar is toch echt een plateau waarop Magda haar beelden kneedt
en boetseert. Ja, het is echt ouderwets ambachtelijk handwerk. |k
doe ongeveer een maand over elk beeld. Het productieproces is heel
bewerkelijk. Ik heb hier eerst een serie blanke vrouwenfiguren gemaakt.
Ik ben nu bezig met een serie bruine vrouwen. Als een beeld klaar is,
moet het drie weken drogen. Vervolgens gaat het beeld vierendertig
uur de oven in. Daar wordt het gebakken bij hoge temperaturen, met
een maximumtemperatuur van 1050 graden Celsius. Daarna breng ik
de finishing touch aan.

'k ben van nature een perfectionist. |k streef in alles wat ik doe naar
het hoogst haalbare, het maximale resultaat. Of het nou om beeldende
kunst gaat of om koken, een andere passie van me; ik doe het met hart
en ziel. Ik ga altijd voor een tien, maar perfectie bestaat nou eenmaal
niet. Vandaar dat ik meestal uitkom op een dikke acht. Ik ben kritisch
op mezelf, niet snel tevreden. Op de kunstacademie bleek ik over een
millimeteroog te beschikken. lk zag in een oogopslag of twee ogen
op een schilderij op gelijke hoogte stonden. In alles wat ik doe, ben ik
zeer gedisciplineerd. De tuin hier achter het huis heb ik zelf ontworpen,
evenals de inrichting van het huis. Mensen vragen me ook wel eens om
interieuradviezen. Die geef ik graag.

'k heb acht jaar de modewinkel Different in Maastricht gerund. Daar gaf
ik leiding aan circa vijfentwintig medewerkers. Qua klantgerichtheid
en service probeerde ik altijd het goede voorbeeld te geven aan mijn
medewerkers onder het motto: goed voorbeeld doet goed volgen. In
de hoop dat mijn medewerkers die lessen dan ook in de praktijk zouden

brengen. Dat lukte niet altijd en dan deed ik het zelf nog maar een keer
voor. |k bleef altijd geduldig, schoot niet snel uit mijn slof. Dat heeft
misschien wel te maken met mijn Indonesische achtergrond. Indische
mensen worden niet snel kwaad. Maar als ze kwaad worden, dan kun je
je maar beter bergen. |k hoopte altijd dat medewerkers ervoor zouden
gaan en het vroeg of laat zouden oppikken. En dat gebeurde ook bijna
altijd.

Ik heb me van jongs af aan creatief willen ontplooien. Dat loopt echt
als een rode draad door mijn leven. Ik heb in mijn jonge jaren zo'n tien
jaar modellenwerk gedaan. Fotografen spraken me aan op straat: Wil
je niet een keer komen poseren voor mij? Uiteindelijk had ik een hele
fotomap vol foto’s van mij en ben ik met die map onder de arm naar
Amsterdam afgereisd. Daar ben ik toen onder contract gekomen bij
Fashion Models, toen het grootste modellenbureau van Nederland.
Ik heb veel covers van damesbladen gesierd in die jaren, ook veel
modeshows gelopen. Voor mijn keramiekwerk heb ik tien jaar lang
geschilderd, vaak ook oosterse figuren of taferelen. Nee, ik schilder nu
niet meer. [k heb me helemaal gespecialiseerd in het werken met klei.
Misschien kun je bij werken met klei beter spreken over boetseren!

'k zou mezelf geen echte Limburger willen noemen. Dat kan ook niet als
je niet in Limburg bent geboren, vind ik. Ik ben pas op mijn twaalfde in
Venlo komen wonen, na de eerste twaalf jaar van mijn leven in Meppel
te hebben doorgebracht. Mijn vader werd toen als beroepsmilitair
gestationeerd in Blerick. Ik heb meer dan driekwart van mijn leven in
Limburg gewoond, met veel plezier overigens. Mijn man Nico, eigenaar
van modeketen Meyer & Meyer, is een geboren Amsterdammer. lk zie
ons hier niet vertrekken. We hebben het hier naar onze zin en voelen
ons echt thuis in Limburg. We wonen hier in het pittoreske dorpje
Aldeneik, vlak over de grens bij Maaseik, heel rustig en ver weg van de
drukte. We kunnen ons hier terugtrekken, bijvoorbeeld in de weekends
na een drukke werkweek. Maar we kunnen ook de actie opzoeken,
als we dat willen. Je bent van hieruit in een kwartier in Roermond en
in een halfuur in Maastricht. Daar gaan we regelmatig shoppen. Het
bourgondische van de Limburgers spreekt ons aan. Op zondag nemen
we regelmatig de fiets voor een tochtje naar Thorn. Dan eten we daar
wat bij restaurant Drie Cronen en fietsen we weer op ons gemak terug
naar Aldeneik. Dan kan onze zondag niet meer kapot!
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